TANTRA

De paradoxale ethiek
van tantra

Stel dat je een liefdesrelatie hebt. Je ontmoet een andere aantrekkelijke vrouw of man en
een diep verlangen komt op om samen te gaan vrijen. Hoe kom je tot een goed besluit
vanuit de tantrische ethiek? Eén van de uitgangspunten van tantra is dat goed of fout niet
bestaat. ‘Er is wat er is...” Dus dan maar gewoon gaan vrijen? »

Tekst: Jan den Boer

SEPTEMBER 2017 | 25



et vraagstuk uit de inleiding van

dit artikel roept in de wereld van

tantra naast discussie ook veel ge-
experimenteer, genot en pijn op. In sommi-
ge tantraworkshops word je uitgenodigd of
zelfs uitgedaagd om met meerdere partners
seks te hebben. En er is een nieuwe wereld
ontstaan onder de noemer van ‘polyamorie’,
waarin geéxperimenteerd wordt met meer-
dere liefdesrelaties tegelijkertijd. Hoe werkt
dat in de praktijk? We zien dat mensen
van experimenten veel kunnen leren. Maar
66k dat het in de praktijk heel ingewikkeld
is en soms grote drama’s oplevert. Veel
mensen willen niet kiezen, omdat ze én de
veiligheid van de monogame relatie én de
vrijheid van de polygame relatie willen,
waardoor ze nooit iets werkelijks van
zichzelf onder ogen hoeven te zien. Als je
echt een polyamore relatie aangaat, moet
je ook aspecten van je eenzaamheid onder
ogen zien. Dit vraagt onderzoek, diepgaand
zelfonderzoek. Als je langdurig dit spiritue-
le zelfonderzoek gedaan hebt, kun je uitein-
delijk een staat van verlichting realiseren,
waarin het onderscheid tussen goed en
fout niet meer belangrijk is en waarin van
binnenuit als vanzelf een handeling ont-
staat die past in de context. Een handeling
die in verbinding is, die in contact is, die
liefde is. Hoewel die woorden dan eigenlijk
geen betekenis meer hebben, omdat je in
een zijnstoestand bent voorbij de betekenis
van woorden, een zijnstoestand van puur
aanwezig zijn.

MEESTERSCHAP

Ben je niet verlicht, dan leef je nog in

een wereld van dualiteit, een wereld van
goed of fout. Ik vroeg de Nieuw-Zeelandse
tantraleraar Bruce Lyon hoe hij daarmee
omgaat in zijn trainingen. Bruce heeft veel
ervaring, zowel in zijn persoonlijke leven
als in zijn werk als tantratrainer. Als hij
spreekt, straalt hij een diepe rust en liefde
uit. Ik kan voelen dat hij dit zelf allemaal
doorleefd heeft. Bruce: “We praten over
vrijheid. Tk denk dat het waar is dat als het
lichaam diep in contact is met het godde-
lijke, regels niet bestaan. Omdat het dan
in contact is met totale oorspronkelijke on-
schuld. Maar karma bestaat, als je in de we-

reld van tijd en ruimte bent. Het volgen van .

je bliss (gelukzaligheid) is een groot goed,
maar dat wordt door mensen verward met
het volgen van je emotionele mateloosheid.
Er is veel verwarring tussen de neotantra
in het Westen en de authentieke tantra uit
het Oosten. Wat ze in neotantra doen, is
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het oproepen van seksuele en emotionele
energieén. Dat is geen diepgaande medita-
tie en geen overstijgen van de mind, maar
alleen het laten gaan van energie door je
chakra’s. En je daar lekker bij voelen. En
we zien mensen die oosterse bewustzijns-
studies doen en voorbij de mind komen,

in de subtiele gebieden, maar dat niet
volledig integreren in het lijf. Het volledig
integreren van de emotionele en seksuele
energie in het lichaam is even belangrijk
als het overstijgen van de mind. Ze hebben
elkaar nodig. Als mensen het neotantra pad
volgen vanuit mateloosheid, emotioneel en
seksueel, raken ze in problemen. Ze komen
dan terecht in polyamorie of meerdere sek-
suele partners, zonder enige transformatie
van het bewustzijn en kunnen dan in een
emotionele crisis terechtkomen. Maar als
mensen alleen hun bewustzijn ontwikkelen,
eindigen ze als spiritueel impotent, omdat
ze niet de verandering kunnen creéren
waar ze van dromen. Ze moeten dan terug-

komen in volledige belichaming om hun
grote visioenen ook in de vorm te krijgen.
Echte transformatie is vrijheid van het zelf.
Het hebben van meesterschap in de energie
van bewustzijn, hart en seksualiteit, in
plaats van het onderdrukken of uitleven op
een onbewuste manier. Dan creéer je een
integrale vrijheid.”

TRANSFORMATIE VAN BEWUSTZIJN
Bruce Lyon stelt dus geen absolute normen,
maar waarschuwt wel voor vrijblijvend-
heid. Als je allerlei tantrische en seksuele
experimenten aangaat zonder transforma-
tie van bewustzijn, kan dat veel ellende
veroorzaken. De essentie van tantra gaat
dus niet over de seksuele experimenten,
maar over transformatie van bewustzijn. En
seksualiteit is één van de vele mogelijkhe-
den om bewustzijn te transformeren, maar
dat vraagt aandacht, meditatie en discipli-
ne. Als je bewustzijn, het bewustzijn van je
partner of het bewustzijn van deelnemers

TANTRA & MONOGAMIE

Jan: “In onze tantraworkshops verrichten we geen seksu-

ele handelingen. Niet vanuit een moreel oordeel over goed
of fout, maar omdat we in onze workshops een veilige
omgeving willen creéren, waarin mensen die een monoga-
me relatie hebben ook mee kunnen doen zonder over hun
grenzen te gaan. Wij beseffen dat het niet altijd makkelijk is
om midden in de ervaring in een groep tot een goed besluit
te komen. We willen voorkomen dat mensen over grenzen
gaan, waardoor onnodig pijn en verwijdering in relaties ver-
oorzaakt wordt. Mijn vrouw Caroline en ik hebben een mo-
nogame relatie. Wederom niet vanuit een moreel oordeel,
maar omdat wij dat samen prettig vinden. Wij vermelden
dat hier, omdat soms de indruk ontstaat dat het binnen
tantra niet mogelijk is om een monogame relatie te hebben.
Maar ook dit is een mooie mogelijkheid, net als vele andere
mogelijkheden, om liefde te delen met andere mensen
vanuit een zuivere intentie.” In het boek Schakel door naar
je hart, het trainen van de vrije wil (ISBN 9789060307335)
wordt dit onderwerp diepgaand uitgewerkt, wetenschappe-
lijk en filosofisch, vanuit het boeddhisme en met veel prak-
tische voorbeelden uit het dagelijks leven en oefeningen.

Jan den Boer studeerde filosofie en bouwkunde, deed

een therapie-opleiding en volgde trainingen op het gebied
van tantra en boeddhisme. Hij is sinds 1994 werkzaam als
tantratrainer en als projectmanager en publiceerde zeven
boeken en vele artikelen. Samen met zijn vrouw Caroline
van Wijngaarden geeft hij trainingen Tantra en Omgaan met
emoties. Meer informatie: www.tantratraining.nl




van een workshop onvoldoende getransfor-
meerd is, dan zijn er dus regels nodig. Maar
die regels zijn niet absoluut. Ze dienen
afgestemd te worden op het niveau van
bewustzijnsontwikkeling. Het gaat in tantra
niet zozeer om wat je doet, maar om hoe je
doet. Elke handeling vanuit ego-motieven,
of het nu in de monogame of polygame
relatie gebeurt, kan schade veroorzaken. En
elke handeling vanuit pure liefde, mono-
gaam of polygaam of wat dan ook, zal ook
in liefde ontvangen worden. Hoe leer je het
onderscheid maken tussen ego-gedrag en
gedrag vanuit liefde?

LIEFDEVOLLE STAAT

Over deze kwestie sprak ik met zowel
spirituele meesters als hoogleraren op het
gebied van ethiek en de psychologie van de
vrije wil. Op basis hiervan maak ik een on-
derscheid in fasen van spirituele ontwikke-
ling. Op het moment dat je onbewust bent,
laat je je leiden door je onbewuste emoties
en handel je eigenlijk onverantwoord. Zoals
de Belgische hoogleraar moraalfilosofie

Jan Verplaetse zei: ‘Als je het anders had
kunnen doen, had je het wel gedaan.” Op
zich kan dit een bevrijdende gedachte zijn,
het helpt je om veel mededogen te hebben
met de fouten van anderen en van jezelf.
Maar de vergissing die soms gemaakt
wordt, is dat je hier stopt en dan blijft
steken in het adagium ‘Er is wat er is.” Maar
zelfs al heb je onbewust iets gedaan, en
ben je dus eigenlijk niet verantwoordelijk
in het moment, je hebt wél de mogelijkheid
tot doordachte reflectie op je gedrag. Op
basis van deze reflectie kun je vervolgens
een voornemen hebben, een intentie. In het
boeddhisme is bijvoorbeeld de belangrijkste
intentie om te leven vanuit liefdevolle aan-
dacht. Je kunt niet nu besluiten om morgen
een liefdevol aandachtig mens te zijn.

Dat gaat je niet lukken. Maar je kunt wel
besluiten om jezelf daarin te gaan oefenen,
oefenen en oefenen. En langzaam maar
zeker zul je een liefdevoller mens worden.
De paradox van een tantrische ethiek is dat
je die liefdevolle mens eigenlijk al bént,
maar dat je dat elke keer weer vergeet. Het
oefenen is ‘alleen maar’ het jezelf elke keer
weer herinneren aan die liefdevolle staat in
jezelf. Tk kan dit verduidelijken met de me-
tafoor van de golven en de zee. Je kunt je
bewustzijn zien als de golven van gedach-
ten, emoties en impulsen. Als je je daarmee
identificeert, dan word je de gedachte,
emotie of impuls en dan kan je niet meer
anders als van daaruit handelen. Maar als
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je je door veel oefeningen tijdig herinnert
dat de golven onderdeel van de zee zijn,
dus dat jij een zee van liefdevolle aandacht
bent, dan kun je steeds meer gaan handelen
vanuit deze liefdevolle staat. Als je verlicht
bent, dan handel je als vanzelf vanuit deze
liefdevolle staat. Als je dat nog niet bent,

is het een kwestie van bewustzijn, intentie
en oefening — en de keuze om nu al als een
liefdevol mens te leven, ook al ben je nog
niet in deze volledig verlichte staat.

OEFENEN IN LIEFDE

Wat betekent dat voor keuzes in relaties?
Ga je wel of niet vrijen als je een andere
aantrekkelijke partner ontmoet? Het gaat er
niet om wat je doet, maar hoe je het doet.
Een monogame of polyamore relatie vanuit
egqistische motieven zal niet werken, een
monogame of polyamore relatie vanuit pure
liefde van alle betrokkenen wel — de kans

is alleen niet zo groot dat alle betrokke-

nen al in deze staat van pure liefde zijn.

De uitnodiging van tantra is om jezelf te
oefenen om steeds makkelijker jezelf te

FESTIVAL TANTRISCHE RELATIES

. Tantra is een unieke kans om je liefdesrelatie te verrijken. Jan
en Caroline organiseren nu voor het eerst een speciaal tantra-
festival voor stellen of gelegenheidsstellen. Laat je op zater-
dag 30 september in spiritueel centrum Djoj te Rotterdam
meenemen in workshops en geniet van ontmoeten, muziek
en lekker eten. Het gaat om een kleinschalig festival in vier
zalen, begeleid door vier stellen gespecialiseerd in tantra en/
of relatietrainingen: Jan en Caroline, Han en Marita, Anthony
en Linda en Mayana en Kevin. Op 11 november organiseren Jan
en Caroline ook nog het veertiende tantrafestival, eveneens in
Djoj, Rotterdam: 36 workshops, 40 trainers, 300 deelnemers.
Meer informatie en aanmelden: www.tantratraining.nl
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herinneren als een staat van pure liefde.
Daar tijd voor te maken, daarvoor te kiezen
en van daaruit te handelen. Dan gaat het
niet meer om wat je doet, maar hoe je het
doet. Tantra biedt daarin een perspectief op
morele ontwikkeling die sterk afwijkt van
de morele ontwikkeling in onze huidige
maatschappij. In onze maatschappij wordt
vooral gestuurd met regels en controle.

Dat werkt maar heel beperkt, omdat we
met onze cognitie en regels ons gedrag niet
kunnen veranderen. Gedragsverandering
vraagt bewustzijn, intentie en vooral veel
oefening. Tantra nodigt uit tot een revo-
lutionaire vernieuwing van onze visie op
ethiek en morele ontwikkeling. Allereerst
het inzicht dat als iemand het anders had
kunnen doen, hij of zij het wel gedaan had.
Dat geeft veel mededogen voor de beper-
kingen van anderen en jezelf. En vervolgens
het inzicht dat je wel verantwoordelijk bent
voor reflectie op je gedrag (bewustzijn), het
creéren van heldere intenties in je leven en
jezelf daarin oefenen. ®
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